
 
Voorwoord 
 
 
 
 
Zo’n twaalf jaar geleden gebeurden er iets moois. 
 
Twee mensen kwamen bijeen om een voorraadje Belgse Bieren stuk te slaan.Na een gezellige 
avond vonden deze twee mensen het een goed idee om aan deze avond een terugkerend karakter 
te geven. Het was niet zo moeilijk om medestanders te vinden, en het clubje “ De Cantelaers” dat 
uiteindelijk uit 6 mensen zou gaan bestaan, was geboren. 
 
In het begin was het vrij simpel om Bieren te vinden die wij nog niet hadden genuttigd, maar 
langszaam maar zeker raakte de voorraad in de nabije omgeving uitgeput.Dit leidde in het begin 
tot vreemde capriolen (denk bijvoorbeeld maar aan ‘t Hinthnammer Peerke, 5 Flesjes van elk 
i.p.v. 6 en nog meer van dit soort zijsprongen). 
 
Wij vonden in Baarle Nassau een supermarkt genaamd “ Bruurs” waar we wisten dat we een 
aantal jaren vooruit konden. Helaas heeft deze supermarkt de tand des tijds niet kunnen 
weerstaan en is ten onder gegaan aan de harde plaatselijke concurentie. Hierna was het eigenlijk 
ieder voor zich, maar zoals al snel bleek, kwam eenieder toch  nagenoeg op dezelfde plaatsen uit, 
op 1 uitzondering na, die ergens in de buurt van Brugge ook een Bierwinkel gevonden had, maar 
daar aangekomen bleek deze te zijn gesloten. 
 
Ook na twaalf jaar lukt het iedereen aardig om elke keer toch weer met nieuwe bieren op de 
proppen te komen, wat de betrokkenheid van de leden benadrukt 
 
Keer op keer lukt het ons (moeiteloos) om een thema te vinden voor de betreffende avond. En 
met thema wordt bedoeld het onderwerp van gesprek. Zo was er bijvoorbeeld: De Blauwe 
Avond, De Burp Avond, De Stoma Avond en meer van zulke interessante onderwerpen. 
 
Helaas is er niet alleen rozengeur en maneschijn te vermelden, ook hebben wij het verlies 
moeten ervaren van een van ons gewaardeerd lid. Wij hebben van een goede vriend cq zwager 
met pijn in onze harten afscheid moeten nemen. Hij vond namelijk dat het leven in Australië 
meer voor hem kon betekenen dan hier in Nederland en is daarom maar met een Australische 
getrouwd. Op elke bieravond wordt getracht om hem telefonisch te benaderen, dus definitief 
afscheid is er eigenlijk niet genomen. 
 
Om de hilarische uitspraken, spreuken en opmerkingen niet voor het nageslacht verloren te laten 
gaan, is er een aantal jaren geleden besloten dat we deze in boekvorm zouden uitbrengen. Zo zijn 
de Noftulen geboren. 
 
Dit is alweer de tweede editie van dit grandioos magazine, en naar wij hopen heeft iedereen er 
met het lezen net zoveel plezier van als wij hadden en hebben  met het verzinnen en samenstellen  
van deze ( ik mag wel zeggen ) poëzie. 
 
 
De Voorzitter. 


