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In 2001 besluit het bestuur revanche te nemen op de mislukte poging van het jaar ervoor. De 
storyteller, als de dood dat wij hem inhalen, zal ook weer meelopen (want dan krijgt hij als enige 
een medaille met kroontje). Ook de muziekcriticus kan niet meer achter blijven en besluit ook 
mee te dingen naar het succes. Met minder training dan het jaar ervoor doen we met z’n vijven 
een poging de vierdaagse uit te lopen. Wij worden middels T-shirts & Petten gesponsord door 
Fitnes & Squash-centrum ‘Sportplanet’ uit ’s-Hertogenbosch. Ook krijgen wij het transportbusje 
van Sportplanet ter beschikking zodat we met z’n vijven gezamenlijk naar Nijmegen kunnen 
rijden elke dag. We verzamelen ’s-Nachts om 03:00 bij de voorzitter zodat we weer om 04:00 
aan de start in Nijmegen kunnen verschijnen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De muziekcriticus valt als enige af na de eerste dag (die hij overigens wel uitloopt). Zijn kleine 
teentje is helemaal ontveld en doet dermate pijn dat hij niet meer kan starten de tweede dag. Een 
last valt van de schouders van het bestuur af! De muziekcriticus zou ‘m maar eens uitlopen de 
eerste keer terwijl wij misschien voor de tweede keer zouden uitvallen, dat kon dus niet! 
Gelukkig loste dat probleem zichzelf dus op. Onderweg komen we elke dag veel dezelfde 
lotgenoten tegen. Ik noem er een paar op: die vuile tering blarentrappers, de opgewekte bebaarde 
man met vlag in de rugzak met daarop de tekst: “Er is Hoop!”, d’n Hoep, d’n Bobby en 
natuurlijk de moeilijk-ter-been-Deen. Paar aan paar finishen de voorzitter & de storyteller en de 
secretaris & de penningmeester de vierde dag! Zij hebben nu alle vier een 4-daagse kruisje (de 
storyteller heeft er twet, één met kroontje!). De muziekcriticus is het kneusje van de bierclub 
want bij hem blijft de teller op nul staan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur wordt bijgeschreven als ridders in de orde der Wantelaers. De storyteller is benoemd 
tot officier in der orde der Wantelaers! 

 


