
Wandelvierdaagse Nijmegen 
 
 

(Editie 2000) 
 
Door de schuld van de penningmeester besluiten het voltallige bestuur en de storyteller deel te 
nemen aan de wandelvierdaagse van Nijmegen in 2000. De penningmeester riep al jaren: “In 
2000 loop ik de vierdaagse van Nijmegen!” en zo gezegd zo gedaan. Het hele jaar getraind 
middels diversen wandeltochten die uiteenliepen van 25- tot en met 40 km. Op de wandeldagen 
zelf moesten we om 02:15 opstaan om te ontbijten. Waarna we om 03:00 worden opgehaald om 
de trein van 03:30 te halen in Oss. Om 04:00 starten we de wandeling in Nijmegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de eerste dag, die we overigens alle vier uitliepen, verschijnt de storyteller alleen aan de start 
van de tweede dag. De secretaris en penningmeester konden bijna niet bewegen van de spierpijn 
(zware overbelasting) en de voorzitters knie zat op slot (hij had vaker last van z’n knie). 
  
 
        Treinkaartjes over…. 
 
    Het startbewijs voor de 2e dag! 
           Helaas niet nodig gehad! 
 
De storyteller, de geweldenaar, redt de eer der Cantelaers en loopt hem als enige helemaal uit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Later zou de storyteller worden geëerd als Wantelaer der Cantelaers. 


