Uitstapje Brouwerij “De Koningshoeve” d

Een verhaal door "de storyteller"

Zoals afgesproken was een ieder van ons om 12.00u bij het centraal station
’s-Hertogenbosch, m.u.v. de voorzitter die had belangrijkere zaken (da ken nie !) dienen
afvallige.

De penningmeester ging voor de treinkaartjes zorgen en dat was lekker goedkoop want
die kaartautomaat vroeg of dat hij 40% korting wilde en natuurlijk wilde hij de wel. De
contneuktrice was ’t daar niet mee eens en dus konden we de kaartjes inleveren en
moesten we op de terugweg maar nieuwe kopen.

In Tilburg aangekomen zagen we dat de contneuktrice d’re gleuf nog effe moest luchten
voordat de trein weer verder reed.

Nu ging de reis verder met de bus, Koningshoeve here we come! Welke bus we moesten
nemen was niet zo moeilijk maar waar dat we uitstappen moesten da’s wat anders. Op
de planlijst van de notulist stond dat we bij halte Koningshoeve uit moesten stappen en
dan 3 minuten moesten lopen, nou 't is maar goed dat er ook nog een chauffeur in de
bus zit want anders hadden we wel een dik kwartier moeten lopen denk ik.

We werden gelukkig voor de deur afgezet. Nou kon het echte werk beginnen, vol
spanning en onder het genot van een lekkere blonde, niet de serveerster die door de
notulist nog eens mooi vanachter genomen werd, op de foto, maar een lekker koel
blond abdij bier.

Eindelijk ging de poort open en mochten we met de gids mee en konden we genieten
van het geen wat ging gebeuren samen met nog wat andere mensen waaronder een
vrouw gewapend met neukteugel aan haar broek.

Het genieten viel uiteindelijk wel mee want die gids begon zo interessant te vertellen
dat enkele van ons meer interesse hadden of het die wesp wel zou lukken dat andere
beest te vangen. Onze gedachten dwaalde af totdat het in ene over de hobbydieren van
de paters ging, deze stonden achter in de wei, raar, je zet toch geen nonnen in de wei?

Het mooiste van de rondleiding vond ik toch wel de bakkerij en dat komt toch een
beetje raar over als je naar een bierbrouwerij gaat.



Na deze rondleiding kregen we nog een film te zien waarin het gene wat de gids verteld
had nog eens herhaald werd. Het goede van deze film was dat die vertoond werd in het
proeflokaal en we ondertussen nog konden genieten van bier, bierkaas, bitterballen en
worst.

We hebben daar ook weer wat aan onze bierlijst kunnen toevoegen n.l. Tilburgs ‘old
dutch ale’, dit mag alleen maar in Amerika verkocht worden en smaakt daar dus ook
naar, hier heeft onze grote vriend George Bush voor gezorgd, die weet ook echt alles te
vergallen.

Goed we moesten waar weer eens gaan want we moeten het souvenir nog op gaan
halen en mogen natuurlijk de bus niet missen. De penningmeester vond het souvenir
maar niks en flikkerde het gelijk in de vuilemmer, de bus zou zo komen maar niet op
zaterdag, daar sta je dan met heel je planlijst.

Dan maar terug naar het bierlokaal om die blonde nog maar een keer te nemen en
daarna toch maar weer terug naar de bushalte, urinoir, aan de overkant.

Op station Tilburg aangekomen, weer kaartjes kopen, achteraf niet nodig want we
hebben geen contneukteur of contneuktrice gezien, zonde van het geld.

»

In’s-Hertogenbosch aangekomen, bierproeven bij de “Deugniet”, 't meeste bier hier
was erg lekker maar 't waren wel verrekte kleine glaasjes, er werd geproefd, gerookt
(sigaar a €5,50 en das nie duur heurde ik ) en gedold met een viltje want daar kun je

leuke dingen mee doen.

Ook hier zijn we een souvenir armer geworden, maar deze is in plaats van weggegooid,
weggegeven en dat is toch net effe wat minder erg.

Na het proeven van bier gingen we eten in het grote genoegen en, de naam zegt het al,
het was een groot genoegen het eten smaakte goed en de toetjes nog beter,

Op naar Maritiem want dat schijnt gezellig te zijn. Dit zou inderdaad gezellig kunnen zijn
als het kakgehalte wat lager zou zijn, snel weg van hier want wij houden niet van
overdreven zelfgemaakte gezelligheid. Uiteindelijk beland op ’t terras ”in de kleine
werelt”, dit klopt niet op het terras in, en hier nog serieuze discussies gehad.

Oh ja, wat is het tegenovergestelde van Averechts? B dichtbij links.

De groeten, uw "storyteller"



